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Ben Weyts (N-VA): Ik vraag de urgentie voor ons wetsvoorstel dat ervoor zorgt dat de federale 
regering voortaan wordt samengesteld uit regeringsleden die behoorlijk Frans én Nederlands 
kunnen spreken. Niet alleen de N-VA, maar heel Vlaanderen, Yves Leterme en alle Vlaamse 
partijen vinden dat evident.  
 
Vandaag hebben wij een unieke kans om dit evidente principe om te zetten in concrete 
wetgeving. Legerofficieren, ambtenaren, burgemeesters en schepenen van gemeenten op de 
taalgrens en in faciliteitengemeenten moeten allemaal wettelijk tweetalig zijn. Maar ook van elk 
bedrijf in Brussel dat zichzelf respecteert en van alle winkelbedienden in Brussel wordt 
tweetaligheid verwacht. Als gewone federale ambtenaren tweetalig moeten zijn, dan mogen we 
dat ook verwachten van leden van de federale regering.  
 
Wij eisen geen hoog niveau inzake taalkennis, maar wel dat elk regeringslid hetzelfde niveau 
heeft als een lage leidinggevende ambtenaar. Wij vragen ook geen voorafgaand taalexamen, 
maar wel een gelijkaardige regeling als die voor burgemeesters in de randgemeenten, namelijk 
dat er een vermoeden van taalkennis bestaat, dat weerlegbaar is voor de Raad van State.  
 
Mogen wij na 180 jaar eindelijk eens vragen dat de federale regering leden kent die niet alleen 
Frans, maar ook Nederlands kunnen spreken? Iedereen die vindt dat regeringsleden tweetalig 
moeten zijn, moet nu voor de urgentie stemmen. Iedereen die vindt dat het volstaat dat 
regeringsleden enkel Frans of enkel Nederlands spreken, stemt tegen. Wij stemmen voor.  
 
 
Gerolf Annemans (VB): Wij zullen de urgentie goedkeuren en het voorstel in de commissie 
amenderen om ervoor te zorgen dat ook de regeringsonderhandelingen in de toekomst in 
beide talen verlopen.  
 
 
Laurent Louis (onafh.): Ik zal de urgentie steunen, want een beter signaal kan men niet 
geven. Door de Franstalige arrogantie zijn het altijd de Nederlandstaligen die de inspanningen 
leveren. Dit is de beste manier om tot communautaire vrede te komen in ons land. Ik ben dus 
een overtuigd pleitbezorger van dit zinnige voorstel!  
 
 
De urgentie wordt bij zitten en opstaan verworpen.  
 
 


